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Liturgische kalender

za 25-11	 H. Catharina van Alexandrië, maagd en 
martelares, † 305	

Zo 26-11	 Christus Koning 
“Hij zal plaats nemen op zijn troon 
van glorie en Hij zal hen in twee  
groepen scheiden.”   
(Matteüs 25, 31-46)

di 28-11	 Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd, 
medestichteres Dienaressen van de 
H. Geest, † 1900 te Steyl

do 30-11	 H. Andreas, apostel
	

Zo 03-12	 1e zondag van de Advent 
“Weest waakzaam want gij weet niet 
wanneer de Heer komt.”  
(Marcus 13, 33-37) 

ma 04-12	 • H. Johannes van Damascus, priester 
en kerkleraar, † ong. 749 bij Jeruzalem 
• H. Barbara, maagd en martelares

wo 06-12	 H. Nicolaas, bisschop van Myra (Klein-
Azië), † ong. 350

do 07-12	 H. Ambrosius, bisschop van Milaan en 
kerkleraar, † 397

vr 08-12	 Onbevlekte Ontvangenis van de 
heilige Maagd Maria (patroonsfeest 
bisdom Roermond)

za 09-12	 H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, † 1548 
te Mexico

	

Zo 10-12	 2e zondag van de Advent 
“Maakt de paden van de Heer recht.”  
(Marcus 1, 1-8)

ma 11-12	 H. Damasus I, paus, † 384 te Rome
di 12-12	 heilige Maagd Maria van Guadalupe
wo 13-12	 H. Lucia, maagd en martelares, te 

Syracuse, eerste eeuwen
do 14-12	 H. Johannes van het Kruis,  

karmeliet, priester en kerkleraar,  
† 1591 te Ubeda (Spanje)

	

Zo 17-12	 3e zondag van de Advent 
“Midden onder u staat Hij die gij niet 
kent.” (Johannes 1, 6-8.19-28)

za 23-12	 H. Johannes van Kenty, priester,  
† 1473 te Krakow (Polen)

	

Zo 24-12	 4e zondag van de Advent 
“Gij zult zwanger worden en een zoon 
ter wereld brengen.” (Lucas 1, 26-38)

ma 25-12	 Kerstmis - Geboorte van de Heer 
“Heden is u een redder geboren.” 
(Lucas 2, 1-14)

di 26-12	 H. Stefanus, eerste martelaar - tweede 
Kerstdag

wo 27-12	 H. Johannes, apostel en evangelist
do 28-12	 HH. Onnozele Kinderen, martelaren
vr 29-12	 H. Thomas Becket, bisschop van  

Canterbury en martelaar, † 1170 
	

Z0 31-12	 Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef 
“Het Kind groeide op, vervuld van  
wijsheid.” (Lucas 2, 22-40)

ma 01-01	 Heilige Maria, Moeder van God - 
octaafdag van Kerstmis 
“Zij vonden Maria, Jozef en het kind… 
En na acht dagen ontving Hij de naam 
Jezus.” (Lucas 2, 16-21)

di 02-01	 HH. Basilius de Grote, bisschop 
van Caesarea, kerkleraar, † 379 • H. 
Gregorius van Nazianze, bisschop van 
Constantinopel, kerkleraar, † 389

wo 03-01	 H. Naam Jezus
do 05-01	 • H. Karel (Houben) van Sint Andries, 

priester, † 1893 te Dublin  
• H. Gerlach, kluizenaar, † 1165

	

Zo 07-01	 Openbaring des Heren  
- Driekoningen • “Wij komen uit het 
oosten om de koning hulde te bren-
gen.” (Matteüs 2, 1-12)

ma 08-01	 Doop van de Heer
za 13-01	 H. Hilarius, bisschop van Poitiers,  

kerkleraar, † 367
	

Zo 14-01	 2e zondag in de tijd door het jaar 
“Zij zagen waar Hij zich ophield en 
bleven bij Hem.”  (Johannes 1, 35-42)

ma 15-01	 H. Arnold Janssen, priester, stichter van 
S.V.D., S.Sp.S., S.Sp.S.A.p., † 1909 te Steyl

wo 17-01	 H. Antonius, abt in Egypte, † 356

voorpagina: kerstgroep Fatimakerk

Kerkdeurcollecte Kerstmis
24, 25, en 26 december wordt gecollecteerd 
voor het onderhoud van onze kerken.

2024
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Zondag 31 december - H. Familie
   9.30 uur	 H. Mis: voor de gezinnen
12.00 uur	 H. Mis (Pools)
Maandag 1 januari 2024 - H. Moeder Gods
	 Géén H. Mis: zie H. Geestkerk 11.30 uur
12.00 uur	 H. Mis (Pools)
Dinsdag 2 januari
19.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
	

Zondag 7 januari - Openbaring des Heren
   9.30 uur	 H. Mis: jaard. Henk Broos (st)
12.00 uur	 H. Mis (Pools)
Dinsdag 9 januari
19.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
	

Zondag 14 januari - 2e zondag door het jaar
   9.30 uur	 H. Mis: jaard. Agnes van den 

Boomgaart-Gaastraa
12.00 uur	 H. Mis (Pools)
Dinsdag 16 januari
19.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)

Eerste H. Communie 2024
In 2024 vinden de vie-
ringen van de Eerste 
H. Communie plaats op:
•	 zaterdag 13 april, 

10.45 uur in de 
Gregoriuskerk 

•	 zaterdag 20 april, 
10.30 uur in de 
Fatimakerk 

•	 zaterdag 18 mei, 
10.30 uur in de 
H. Barbarakerk

Afspraak voor ziekenzalving
Als u het sacrament van 
de zieken  wenst te ont-
vangen, gelieve contact 
op te nemen met het 
parochiekantoor: 045 
- 525 07 31. Buiten kan-
tooruren, hoort u via de 
voicemail het dan be-
reikbare telefoonnum-
mer. Zo wordt uw vraag 
het snelst beantwoord.

St.-Barbarakerk

Schildstraat 44
Treebeek

Zondag 26 november - Christus Koning
   9.30 uur	 H. Mis: Mathieu Souren en Maria 

Souren-Slenter (st)
12.00 uur	 H. Mis (Pools)
Dinsdag 28 november
19.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 1 december
10.00 uur	 Ziekencommunie
	

Zondag 3 december - 1e zondag Advent
   9.30 uur	 H. Mis: Lies Mewissen-Tijssen (off)
12.00 uur	 H. Mis (Pools)
Dinsdag 5 december
19.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
	

Zondag 10 december - 2e zondag Advent
   9.30 uur	 H. Mis: voor de parochie
12.00 uur	 H. Mis (Pools)
Dinsdag 12 december
19.00 uur	 H. Mis: voor overledenen (GD)
	

Zondag 17 december - 3e zondag Advent
   9.30 uur	 H. Mis: voor de parochie
12.00 uur	 H. Mis (Pools)
Dinsdag 19 december
19.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 22 december
10.00 uur	 Ziekencommunie (Kerstmis)
	

Zondag 24 december - 4e zondag Advent
   9.30 uur	 H. Mis: Lies Mewissen-Tijssen (off)
12.00 uur	 H. Mis (Pools)
22.00 uur	 H. Mis (Pools, Pasterka)
Maandag 25 december - Kerstmis
  9.30 uur	 H. Mis (St. Jozefkoor):  

voor vrede op aarde
12.00 uur	 H. Mis (Pools)
Dinsdag 26 december - 2e Kerstdag
  9.30 uur	 H. Mis (kinderwoorddienst): om vrede
12.00 uur	 H. Mis (Pools)
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Zondag 26 november - Christus Koning
10.30 uur	 H. Mis: Fien Berkers-Dortant (st)
Vrijdag 1 december
10.00 uur	 Ziekencommunie
	
Zondag 3 december - 1e zondag Advent
10.30 uur	 H. Mis (dameskoor Michel):  

Paul en Riek Franken-Holtmeulen, 
Henk Veen (off), jaard. Ger Merkx 
ouders Deumens-Bernards en zonen 
Theo, Jos, Frans en René

	
Zondag 10 december - 2e zondag Advent
10.30 uur	 H. Mis: voor de parochie
14.30 uur	 Concert Cantate, Jokola  

en de Pareltjes
Woensdag 12 december
14.00 uur	 H. Mis (Brikke Oave, Kerstviering 

Zonnebloem, dameskoor Michel)
	
Zondag 17 december - 3e zondag Advent
10.30 uur	 H. Mis: voor de parochie
Vrijdag 22 december
10.00 uur	 Ziekencommunie (Kerstmis)
	
Zondag 24 december - 4e zondag Advent
	 10.30 uur: géén H. Mis
Zondag 24 december - Kerstavond
15.00 uur	 Kerstspel en kinderzegen
17.30 uur	 Kerstgezangen (Cantate)
18.00 uur	 Nachtmis (Cantate, strijkorkest, 

soliste): Gusta Sluijpers-Wijshoff, 
Nico Theunissen (off), José Jacobi-
Hautvast, Jan Smeets, 1e jaard. Ben 
ten Brink, ouders Roex-Plum

Maandag 25 december - Kerstmis
10.30 uur	 H. Mis (dameskoor Michel): Frans 

Capellen, ouders Deumens-Bernards 
zonen Theo, Jos, Frans en René

Fatimakerk
Onbevlekt Hart van Maria

Essenstraat 1a
Brunssum

Dinsdag 26 december - 2e Kerstdag
	 géén H. Mis: zie Barbara- en Gregoriuskerk
	
Zondag 31 december - H. Familie
10.30 uur	 H. Mis: voor de gezinnen
Maandag 1 januari 2024 - H. Moeder Gods
	 Géén H. Mis: zie H. Geestkerk 11.30 uur
	
Zondag 7 januari - Openbaring des Heren
10.30 uur	 H. Mis: pastoor Joseph Haan,  

ouders Lucas-Voraschen (st),  
ouders Deumens-Bernards en zonen 
Theo, Jos, Frans en René

	
Zondag 14 januari - 2e zondag door het jaar
10.30 uur	 H. Mis: voor de parochie

Voor zieken
Bent u ziek, thuis, in zieken- of verpleeghuis, geef 
het door. Wij komen u graag bezoeken. Bent u niet 
in de gelegenheid om naar de kerk te komen, dan 
kunt u vragen thuis de H. Communie te ontvangen.

Biechtgelegenheid
Er is gelegenheid om het sacrament van boete en 
verzoening te ontvangen vóór en ná elke H. Mis of 
na afspraak met een van de priesters.

Gerarduskalender 2024
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster 
Wittem, is verkrijgbaar via het parochiekantoor, 
voor de prijs van € 9,75.

Volgend parochieblad
Het volgende parochieblad (jrg.12 - nr.2) is bestemd 
voor 6 weken: van zaterdag 20 januari t/m vrijdag 
2  maart. Wilt u uw misintenties of andere kopij 
geplaatst zien, gelieve dit voor vrijdag 6 januari bij 
het parochiekantoor op te geven.

Kerstpakketten 2023
Ook dit jaar maken wij kerstpakketten voor de 
minderbedeelden in Brunssum e.o. Hebt u nog lang 
houdbare (luxe) levensmiddelen die u wilt doneren? 
Neem het op 9 of 10 december mee naar de H. 
Mis in één van onze kerken, en deponeer het in de 
dozen. Hartelijk dank!
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H. Geestkerk

Florence  
Nightingalestraat 2

Brunssum Noord

Zondag 26 november - Christus Koning
11.30 uur	 H. Mis: Tillie Herben-Dircks (off),  

Hub Bohnen (off)
Dinsdag 28 november
19.30 uur	 Taizé-viering
Woensdag 29 november
  9.00 uur	 H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 30 november
  9.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 1 december
10.00 uur	 Ziekencommunie
	
Zondag 3 december - 1e zondag Advent
11.30 uur	 H. Mis: Annie Zink-Pelzer
Woensdag 6 december
  9.00 uur	 H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 7 december
  9.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
	
Zondag 10 december - 2e zondag Advent
11.30 uur	 H. Mis: Tillie Herben-Dircks (off),  

Hub Bohnen (off)
Woensdag 13 december
  9.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
Donderdag 14 december
  9.00 uur	 H. Mis: voor overledenen (GD)
	
Zondag 17 december - 3e zondag Advent
11.30 uur	 H. Mis: voor de parochie
Woensdag 20 december
  9.00 uur	 H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 21 december
  9.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 22 december
10.00 uur	 Ziekencommunie (Kerstmis)
	
Zondag 24 december - 4e zondag Advent
	 11.30 uur: géén H. Mis

Zondag 24 december - Kerstavond
20.00 uur	 Nachtmis: Olga Leurs-Brvar (st),  

Louis en Mia Engelen-Kuijpers
Maandag 25 december - Kerstmis
11.30 uur	 H. Mis: Tillie Herben-Dircks (off)
Dinsdag 26 december - 2e Kerstdag
	 géén H. Mis: zie Barbara- en Gregoriuskerk
Woensdag 27 december
  9.00 uur	 H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 28 december
  9.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
	
Zondag 31 december - H. Familie
11.30 uur	 H. Mis: voor de parochie
Maandag 1 januari 2024 - H. Moeder Gods
11.30 uur	 H. Mis: voor de parochie
	 Aansluitend Nieuwjaarstreffen
Woensdag 3 januari
  9.00 uur	 H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 4 januari
  9.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
	
Zondag 7 januari - Openbaring des Heren
11.30 uur	 H. Mis: jaard. Annie Zink-Pelzer (st), 

Hub Bohnen (off)
Woensdag 10 januari
  9.00 uur	 H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 11 januari
  9.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
	
Zondag 14 januari - 2e zondag door het jaar
11.30 uur	 H. Mis: Tillie Herben-Dircks (off)
Woensdag 17 januari
  9.00 uur	 H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 18 januari
  9.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)

Opbrengst collecte Missio
De kerkdeurcollecte voor Missio Pauselijke Mis-
siewerken (oktober, wereldmissiemaand) heeft in 
totaal € 581,09 opgebracht: 
• Barbara 	 €	 132,50 
• Fatima 	 €	 124,80
• H. Geest 	 €	 62,15
• Vincentius 	 €	 76,75
• Joseph	 €	 84,95
• Gregorius	 €	 99,94
Hartelijk dank aan allen! Meer info: www.missio.nl
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  H. Gregoriuskerk

hoek Dorpstraat - Kerkstraat
Brunssum

Zaterdag 25 november 
18.00 uur	 H. Mis (fanfare Sint Barbara):  

voor de levende en overl. leden van 
de fanfare Sint Barbara,  
jaard. ouders Joosten-Hermans

Zondag 26 november - Christus Koning
10.45 uur	 H. Mis: jaard. Huub en Karien 

Dresschers-Kurstjens, jaard. Peter 
Hendriks

Maandag 27 november
18.45 uur	 Marianoveen
19.00 uur	 H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Vrijdag 1 december
10.00 uur	 Ziekencommunie
	
Zaterdag 2 december
18.00 uur	 H. Mis: ouders Arets-Quaedvlieg
Zondag 3 december - 1e zondag Advent
10.45 uur	 H. Mis: Jeu Rademakers (verj)
Maandag 4 december
18.45 uur	 Marianoveen
19.00 uur	 H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
	
Zaterdag 9 december
18.00 uur	 H. Mis: jaard. Hen Kirpenstein
Zondag 10 december - 2e zondag Advent
10.45 uur	 H. Mis: jaard. Ger van Tongelen en 

Jeanne van de Watering en zoon 
Jannie

Maandag 11 december
18.45 uur	 Marianoveen
19.00 uur	 H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
	
Zaterdag 16 december
18.00 uur	 H. Mis: ouders Hekkens-van der 

Heijden, ouders Mertens-Bachaus, 
Riet Mertens-Hekkens,  
jaard. Mia Mevis-Quaedvlieg

Zondag 17 december - 3e zondag Advent
10.45 uur	 H. Mis: Jacob Janssen, Annie Janssen-

Ackermans, Helma Janssen-Cobben
Maandag 18 december 
18.45 uur	 Marianoveen
19.00 uur	 H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Vrijdag 22 december
10.00 uur	 Ziekencommunie (Kerstmis)
	

Zaterdag 23 december
18.00 uur	 H. Mis: Harry Seevens
Zondag 24 december - 4e zondag Advent
	 10.45 uur: géén H. Mis
Zondag 24 december - Kerstavond
18.00 uur	 Nachtmis: ouders Palmen-Graf 

en kinderen, familie Leunissen-
Timmermans,  
ouders Rademakers-Hutink

Maandag 25 december - Kerstmis
10.45 uur	 H. Mis: voor de wereldvrede
Dinsdag 26 december - 2e Kerstdag
10.45 uur	 H. Mis: Jeu Rademakers
	

Zaterdag 30 december 
18.00 uur	 H. Mis: jaard. Lenie Arets-Quaedvlieg
Zondag 31 december - H. Familie
10.45 uur	 H. Mis: uit dank voor afgelopen jaar
Maandag 1 januari 2024 - H. Moeder Gods
10:45 uur: 	 H. Mis: om zegen over het nieuwe jaar
	

Zaterdag 6 januari 
18.00 uur	 H. Mis: Wim van Zandvoort
Zondag 7 januari - Openbaring des Heren
10.45 uur	 H. Mis: Erwin van der Schaft
Maandag 8 januari
18.45 uur	 Marianoveen
19.00 uur	 H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
	

Zaterdag 13 januari 
18.00 uur	 H. Mis: Leopold Gommans
Zondag 14 januari - 2e zondag door het jaar
10.45 uur	 H. Mis: Guus Remeeus
Maandag 15 januari
18.45 uur	 Marianoveen
19.00 uur	 H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Elke vrijdag: H. Mis kapel zusters
Vanaf vrijdag 1 december, elke vrijdag om 
9.00 uur, H. Mis in de kapel van de zusters, 
Dorpstraat 149. Iedereen welkom!
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H. Josephkerk
Sint Gregoriuslaan Brunssum Oost 

Pastorie: Boerhaavestraat 2
Brunssum

Zondag 26 november - Christus Koning
   9.30 uur	 H. Mis: jaard. Grada van Neerven-

Mulders en Louis van Neerven
Vrijdag 1 december
10.00 uur	 Ziekencommunie
	
Zondag 3 december - 1e zondag Advent
   9.30 uur	 H. Mis: Harry Schmalschläger
	
Zondag 10 december - 2e zondag Advent
   9.30 uur	 H. Mis: Karel Stevelmans
	
Zondag 17 december - 3e zondag Advent
   9.30 uur	 H. Mis: Peter Hendriks
Vrijdag 22 december
10.00 uur	 Ziekencommunie (Kerstmis)
	
Zondag 24 december - 4e zondag Advent
	 9.30 uur: géén H. Mis
Zondag 24 december - Kerstavond
	 Géén H. Mis: zie overige kerken
Maandag 25 december - Kerstmis
  9.30 uur	 H. Mis: ouders Jef en Tieny Verheijde-

Tillie, ouders Sjir en Wilhelmien 
Hoenen-Frank

Dinsdag 26 december - 2e Kerstdag
	 géén H. Mis: zie Barbara- en Gregoriuskerk
	
Zondag 31 december - H. Familie
   9.30 uur	 H. Mis: voor de gezinnen
Maandag 1 januari 2024 - H. Moeder Gods
	 géén H. Mis: zie Gregorius- en H. Geestkerk
	
Zondag 7 januari - Openbaring des Heren
   9.30 uur	 H. Mis: Gerda Schuijren-Hendrix
	
Zondag 14 januari - 2e zondag door het jaar
   9.30 uur	 H. Mis: Giel en Nelly Knubben-van Dijk

December: dubbele gevoelens
We schrijven begin december. Een maand waarin 
we wereldwijd het kind op de één of andere manier 
centraal stellen. In ons land doen we dat allereerst 
met het sinterklaasfeest. Velen kijken uit naar zijn 
komst. Menig kinderhart is gevuld met het verlan-
gen naar de aanwezigheid van de goedheiligman. 
Zelfs volwassenen kunnen er niet omheen en wor-
den (deels) meegenomen door en met de kinderen 
in dit uitkijken naar het moment dat de sint een be-
zoek komt brengen. Wat een bijzondere sfeer hangt 
er toch rondom dit feest van Sinterklaas. Zodra de 
sint vertrokken is kijken we allen uit naar de komst 
van Iemand anders. De komst van het kerstkind. 
Ook zijn komst gaat gepaard met een sfeer waarin 
hele menselijke behoeften in het middelpunt staan. 
Meer dan de helft van de maand december kijken 
we uit naar de geboorte van Jezus. Een belang-
rijke gebeurtenis in onze wereldgeschiedenis. Zo 
belangrijk dat we onze jaartelling laten beginnen 
bij zijn geboorte. Een kind geboren; Zoon van God, 
geboren voor allen, hoe we ook zijn, wie we ook zijn. 
Hij is gekomen voor wie Hem nodig hebben. Een 
vreugde voor de wereld! De decembermaand is niet 
alleen maar een maand van vreugde en verbonden-
heid; voor menigeen is het een tijd van stil verdriet, 
van zorgen en onrust. Denk aan al die mensen die 
moeite hebben met het hoofd boven water houden. 
Denk aan al degenen die vanwege een persoonlijk 
situatie deze kerst minder de warmte ervaren, 
vanwege het gemis van een dierbare. Of vanwege 
andere situaties: kijk naar de grote wereld, dan 
zijn er zovelen die nog zo weinig ervaren van dat 
komend Koninkrijk. Des te meer reden om stil te 
staan bij het verhaal van de geboorte van Jezus. 
Gekomen om Licht te zijn in de wereld, om naast 
ons mensen te staan, om allen op te roepen werk te 
maken van dat Koninkrijk, waarin eenieder gezien 
en gerespecteerd wordt. Voor ons, als gelovigen 
is kerstmis niet afgelopen na de kerstdagen. Het 
begint al daarvoor en nog sterker erna. Het kind 
wordt als het goed is niet alleen geboren in de stal, 
maar ook in ons hart. Daar mag Hij groeien en ons 
aanspreken in het diepst van ons hart. Dan is het 
mogelijk om te geloven in wonderen. Wonderen 
voor onszelf en anderen in deze maand van dubbele 
gevoelens. Moge God met ons zijn, en ons zegenen: 
zalig kerstfeest!



8

H. Vincentiuskerk
H. Vincentius a Paulo
Rumpen

Prins Hendriklaan 378
Brunssum

Zaterdag 25 november (vooravond Christus Koning)
18.00 uur	 H. Mis (internationaal): zeswd. Jo van 

der Velden, ouders van Bun-Sanders
	
Zaterdag 2 december (vooravond 1e Advent)
18.00 uur	 H. Mis (internationaal):  

ouders Dohmen-Habets, broer en 
zussen, Hilda Arets-Dormans (off)

	
Zaterdag 9 december (vooravond 2e Advent)
18.00 uur	 H. Mis (internationaal):  

Mia Hendrix-van den Hörk (off)
Vrijdag 3 december
10.00 uur	 Ziekencommunie
	
Zaterdag 16 december (vooravond 3e Advent)
18.00 uur	 H. Mis (internationaal):  

voor de parochie
Vrijdag 22 december
10.00 uur	 Ziekencommunie (Kerstmis)
	
Zaterdag 23 december (vooravond 4e Advent)
18.00 uur	 H. Mis (internationaal): om vrede
Zondag 24 december - Kerstavond
20.00 uur	 Nachtmis (internationaal):  

Yolande Krocké en Gerda Krocké-
Scheffers (st), Jo van Goethem, 
Tiny en Matteo Fattaccio-Gorissen, 
ouders Hoenen-Sturmans en Luc, 
jaard. Fer Hoenen, Sjef Schielen, 
ouders Gordijn-Wolfs, ouders Wolfs-
Hensgens, Sjef Mertens, Leo Meevers 
Scholte, Els Klijn

Maandag 25 december - Kerstmis
	 Géén H. Mis: zie overige kerken
	
Zaterdag 30 december (vooravond H. Familie)
18.00 uur	 H. Mis (internationaal):  

Hilda Arets-Dormans (off)

	
   Maandag 1 januari 2024 - H. Moeder Gods
	 géén H. Mis: zie Gregorius- en H. Geestkerk
	
Zaterdag 6 januari (vooravond Driekoningen)
18.00 uur	 H. Mis (internationaal):  

Hilda Arets-Dormans (off), ouders 
Dohmen-Habets broer en zussen,  
Jo van der Velden (off)

	
Zaterdag 13 januari (vooravond 2e zondag dhj)
18.00 uur	 H. Mis (internationaal): ouders van 

Zandvoort-Rook

Heilige Vincentius a Paulo
In Rumpen hebben we 
de Vincentiusparochie, 
maar wat weten we van 
de heilige Vincentius a 
Paulo? Hij is geboren 
bij Dax in Frankrijk in 
1581, en stierf in Parijs 
in 1660. Hij is vooral 
bekend om zijn liefda-
digheidswerk. In 1605 

gaf hij les aan de universiteit van Toulouse. Op een 
van zijn reizen werd hij gevangen genomen door 
zeerovers die hem in Tunis als slaaf verkochten. 
In 1607 wist Vincent te ontvluchten. In 1619 kreeg 
hij de moeilijke taak om als hoofdaalmoezenier te 
zorgen voor de galeislaven. Hij voelde zich met deze 
mensen, die onmenselijk hard moesten werken op 
de galeien, zeer verbonden en hij deed er alles aan 
om hun lot, waar mogelijk, te verbeteren. Ook trok 
hij van parochie naar parochie en preekte hij daar 
dan gedurende drie dagen om gelovigen de kans te 
geven om hun geloofsleven te verdiepen, de zoge-
naamde volksmissies. Ook zette hij zich in voor de 
verbetering van de opleiding van priesters. In 1625 
stichtte hij de Congregatie der Missie; vanwege de 
naam van hun eerste klooster (het voormalige me-
laatsenhuis St. Lazare) werden de leden Lazaristen 
genoemd. De paters Lazaristen zijn de oprichters 
van de Vincentiusparochie in Rumpen; ze zijn er 
bijna een eeuw geweest. Soberheid en eenvoud was 
hun kenmerk. Zo heeft pater Lazarist Wim van der 
Geest, door deze spiritualiteit geïnspireerd, vanuit 
de pastorie in Rumpen, zich ingezet voor Joodse 
kinderen in de tweede wereldoorlog. Het welzijn 
van anderen belangrijker dan eigen welzijn.
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Zalig kerstfeest
Rond het Kerstfeest hangt een sfeer die ons eigen-
lijk allemaal wel iets doet. Tegen het eind van de 
middag wordt het donker. Maar dan gaan in heel 
veel huizen lichtjes aan. Door die lichtjes vergeet je 
niet, hoe donker het is. Het milde licht laat ons niet 
alles zien en dat is ook wel eens goed. We hoeven 
niet altijd alles te zien. Als het licht van de grote 
lamp aangaat, knipperen we met onze ogen. Zelfs 
als we er na een poosje weer aan gewend zijn, moet 
het toch maar weer uit. Dit licht is zo hard. Buiten 
is het donker, maar hier binnen is licht. Soms is 
het in ons eigen leven donker. Donker is het ook 
in de wereld waarin wij leven. Hoeveel mensen, 
hoeveel kinderen sterven er niet door kogels? En 
toch bestaat er in deze wereld veiligheid. Voor die 
veiligheid zorgt een kind. Dat kind, in een kribbe, 
straalt licht uit. Jozef, Maria, een paar herders wor-
den erdoor beschenen. Daaromheen is het donker. 
Net als het licht in onze kamers, geeft het ons een 
veilig gevoel. Wij voelen ons veilig bij het Kind van 
Bethlehem. Heel mooi ook is de boodschap van 
die engel in het donkere veld. “Ik verkondig u grote 
blijdschap.” Blijdschap, daar verlangen we allemaal 
naar. Gevolgd door de engelenzang, die wij met 
Kerstmis uit volle borst zingen. ‘Ere zij God in de 
hoge.’ Alsof wij even alle twijfels en moeiten achter 
ons laten. En dan, die kribbe. ‘En zij baarde haar 
eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en 
legde Hem in een kribbe.’ De reden waarom het Kind 
in deze kribbe kwam te liggen was minder fraai. Er 
was voor zijn vader en zijn moeder geen plaats in 
de herberg: een kribbe werd zijn bedje. In gedach-
ten zien we het kindje Jezus liggen, met doeken 
omwonden, pasgeboren. Zoals we het even voor 
ons zien, straalt het kindje Jezus ook licht uit. Door 
dat licht worden Maria, Jozef en een paar herders 
beschenen. Daaromheen is het donker. Zo wordt 
het kind in de kribbe vaak afgebeeld. Het is eigenlijk 
hetzelfde licht dat vandaag in onze kamers schijnt, 
getemperd en benadrukt door het aangrenzende 
donker. Een mild licht dat, gelukkig, niet alles laat 
zien. Licht dat ons in deze donkere wereld een veilig 
gevoel geeft. En terecht: want als u, als jij, in Jezus 
gelooft, dan is er licht. Op een dag zal dit licht alles 
onthullen. ‘Wees niet bang’, zegt Jezus dan, ‘want 
Ik verkondig u grote blijdschap. Ik ben immers uw 
Heiland, uw Redder.’  Zalig Kerstfeest.

ZALIG KERSTFEEST 
en een GEZEGEND 2024 

wensen u en de uwen, pastoor Goulmy,  
deken Delahaye, kapelaan Koppen, pater 
Meulemans, kapelaan Vijay en kerkbestuur. 

Een hartelijk woord van DANK aan al 
onze vrijwilligers: parochiebladbezorgers, 
poetsers van de kerken, mensen van het 
onderhoud (kerken en kerkhof), van de 
versiering, catecheten, collectanten, leden 
van onze koren (Cantate, Michel), dirigen-
ten, organisten, misdienaars, acolieten, 
lectoren, lectrices, kosters, ziekenbezoekers, 
administratieve helpers (parochiekan-
toren), helpers boeken/plantenmarkten, 
kerststalbouwers, koffie- en bar-helpers 
en… kerkbestuursleden.

DANK ook aan allen die aan de kerkbij-
drage meedoen. Weet dat onze parochies 
zonder uw hulp niet kunnen bestaan!
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Overleden
in de Gregoriusparochie
•	Maria-Rosa Broeders (72 jaar), 

de Negristraat 24

in de Vincentiusparochie
•	Jo van der Velden (89 jaar), 

Heugerstraat 19
•	Marjo Bindels (54 jaar),  

Kloostertuyn 2
•	Johanna van der Veeke-Herm-

sen (103 jaar), Akerstraat 70
•	Lies Broers-Wollersheim (93 jaar), Heerlen
•	Georg Göbbels (69 jaar), Eggelaan 8
•	Mieke Teeken-Bögels (92 jaar),  

Prins Hendriklaan 62

in de Barbaraparochie
•	pater Piet van Eijk OFM Conv. (87 jaar)

in de Fatimaparochie
•	Irene Joosten-Moosmann (95 jaar),  

vh Sweelinckstraat
•	Lei Hellenbrand (74 jaar), 

Maastrichterstraat 27

Heer geef hun de eeuwige rust; 
en het eeuwige Licht verlichte hen.
Dat zij mogen rusten in vrede.

Agenda
28-11	 19.30	 Taizé-viering (H. Geestkerk)

01-12	 20.00	 dekenale priesterbijeenkomst
10-12	 14.30	 concert Cantate, Jokola, Pareltjes 

(Fatimakerk)

2024

05-01	 10.30	 opmaak parochieblad
	 20.00	 dekenaal nieuwjaarstreffen
23-01	 19.30	 Taizé-viering (H. Geestkerk)

02-02	 20.00	 dekenale priesterbijeenkomst
11-02	 11.00	 H. Mis (Carnaval) Vincentiuskerk
14-02		  Aswoensdag
27-02	 19.30	 Taizé-viering (H. Geestkerk)

13-04	 10.45	 Eerste H. Communie (Gregorius)
20-04	 10.30	 Eerste H. Communie (Fatima)
18-05	 10.30	 Eerste H. Communie (Barbara)
02-06	 11.00	 dankviering communicanten  

- openluchtmis (Rumpen)

advertentie

Gedoopt

in de Vincentiuskerk
•	Marvin Raes, Nijmegen
•	Noé Ortmans, Kerkrade
•	Xavi van Dommelen,  

Albert Cuypstraat 3-a

in de Barbarakerk
•	Louénna Dam, Churchillstraat 35

in de H. Geestkerk
•	Maevy Snoek, Akerstraat 49
•	Blake Latten, Mettebos 54

Ouders, peetouders 
en familie, proficiat!
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De spiritualiteit van de fiets
In de audiëntie van 8 november jl. sprak paus Francis-
cus over de apostolische ijver van Madeleine Delbrêl
Geliefde broeders en zusters, goedendag! Onder de 
vele getuigen van de passie voor de verkondiging 
van het Evangelie, die gepassioneerde evangelisa-
toren, stel ik vandaag de figuur voor van een Franse 
vrouw uit de twintigste eeuw, de eerbiedwaardige 
dienares Gods Madeleine Delbrêl. Zij werd geboren 
in 1904 en stierf in 1964. Zij was sociaal assistente, 
schrijfster en mystica. Gedurende meer dan dertig 
jaar leefde zij in de arme arbeidersbuurt van Parijs. 
Verblind door de ontmoeting met de Heer schreef 
zij: “Zodra we het Woord van God hebben leren ken-
nen, hebben wij niet het recht het niet aan te nemen, 
eenmaal aangenomen hebben we niet het recht te 
verhinderen dat het in ons mens wordt, eenmaal 
mens geworden in ons hebben we niet het recht het 
voor ons te houden. Vanaf dat ogenblik behoren wij 
tot hen die het verwachten.” 
Na een jongvolwassenheid beleefd in agnosticisme 
– zij geloofde in niets – ontmoette Madeleine de 
Heer toen ze ongeveer twintig was, getroffen door 
het getuigenis van enkele gelovige vrienden. Van 
dan af gaat zij op zoek naar God en gaat daarbij 
uiting geven aan een diepe dorst die zij in zichzelf 
ervaart. Zij begon te verstaan dat het die leegte 
was welke in haarzelf haar angst uitschreeuwde: 
God was het die haar zocht. 
De vreugde van het geloof brengt haar ertoe een 
keuze te koesteren voor een leven helemaal aan 
God gegeven, in het hart van de Kerk en in het 
hart van de wereld, door eenvoudigweg in broe-
derlijkheid het leven te delen van ‘de mens van de 
straat’. Op dichterlijke wijze richtte zij zich als volgt 
tot Jezus: “Om met U op uw weg te zijn, moet men 
op weg gaan, ook als onze luiheid ons smeekt stil te 
staan. Gij hebt ons uitgekozen om een eigenaardig 
evenwicht te beleven, een evenwicht dat slechts 
tot stand komt en duurt door beweging, alleen door 
opwelling. Enigszins zoals een fiets, die niet recht 
blijft tenzij door te rijden (…). We kunnen slechts 
recht blijven door vooruit te gaan, door te bewegen, 
in een beweging van naastenliefde”. Dat is wat zij 
noemt ‘de spiritualiteit van de fiets’. Slechts door 
beweging, op weg zijn, leven we in het evenwicht 
van het geloof, dat een evenwicht is, maar zoals 
dat van een fiets. Als je stopt, blijf je niet rechtop.

Taizévieringen in 2024

Op 28 november wordt de laatste Taizéviering van 
dit jaar gehouden. December vervalt in verband 
met Kerstmis. In 2024 zullen de vieringen ook weer 
plaatsvinden. In de Taizéviering hopen wij met 
elkaar inspirerende momenten te beleven. Ken-
merkend voor deze vieringen zijn korte lezingen en 
gebeden, meditatieve liederen en momenten van 
stilte. De vieringen, die over de hele wereld worden 
gehouden, vinden hun grondslag in de vieringen 
van Taizé, een oecumenische broedergemeenschap 
in Frankrijk. U wordt van harte uitgenodigd deel te 
nemen aan de Taizévieringen in de H. Geestkerk, 
iedere 4e dinsdag van de maand (behalve in juli, 
augustus en december) van 19.30 uur tot 20.15 uur. 
Na afloop, is er gelegenheid voor het uitwisselen 
van ervaringen, onder het genot van koffie of thee.
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  zaterdag	 ----	 ----	 ----    	 18.00	 ----	 18.00	 ----
  zondag	 9.30	 10.30	 11.30	 ----	 9.30	 10.45	 ----
  maandag	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----	 19.00	 ----
  dinsdag	 19.00	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----
  woensdag	 ----	 ----	 9.00	 ----	 ----	 ----	 ----
  donderdag	 ----	 ----	 9.00	 ----	 ----	 ----	 ----
  vrijdag	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----	 9.00

H. Geest
blz. 5

H. Barbara
blz. 3

H. Vincentius
blz. 8

Fatima
blz. 4

H. Joseph
blz. 7

H. Gregorius
blz. 6

 

Mistijden in Brunssum

Parochiekantoor van de parochies Fatima - 
H. Geest - Treebeek - Rumpen - Langeberg
Essenstraat 1a, 6444 CL Brunssum
045 - 525 07 31 
parochiekantoor@gmail.com
ma, di, wo, do, vr: van 13.30 tot 15.30 uur
di, wo, do: van 9.30 tot 11.30 uur
ingang via het parkeerterrein aan de Lindestraat

Parochiebureau H. Gregorius en H. Joseph
onder de dagkapel van de Gregoriuskerk
ingang Kerkstraat • 045 - 525 15 16
wo en vr: van 10.00 tot 11.00 uur

Voor alle parochies, zie ook:
www.katholiekbrunssum.nl

IBAN-rekeningnummers
• KB Fatima/H.Geest	 NL.31.INGB.000.103.47.43
• Rozenkransparochie	 NL.57.INGB.000.106.03.68
• KB St Barbara	 NL.91.INGB.000.106.28.60

• RK Par St Gregorius	 NL.64.INGB.000.155.58.15
• RK Par St Joseph	 NL.34.INGB.000.103.94.42
• RK Par St Vincentius	 NL.97.INGB.000.105.47.01
• RK Par H Familie	 NL.18.INGB 000.104.60.35

Priesters
Parochies Onze Lieve Vrouw vd H. Rozenkrans 
en H. Barbara (Treebeek), Onbevlekt Hart van 
Maria (Fatima), H. Geest (Noord), H. Vincentius 
(Rumpen), H. Familie (Langeberg), H. Joseph, 
H. Gregorius

pastoor V. Goulmy	 525 79 79
deken P. Delahaye	 525 25 92
pater F. Meulemans M.H.M.	 851 51 59
kapelaan B. Koppen F.S.O.          via parochiekantoor
kapelaan Vijay                                  via parochiekantoor

Kopij en advertenties:
parochiesinfo@gmail.com

Kapel Zusters
Dorpstraat 149

A.-G
. D

ecam
ps, Vlucht naar Egypte (1850-1860)


