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Liturgische kalender

za 20-01	 • H. Fabianus, paus en martelaar, † 250 
te Rome • H. Sebastianus, martelaar te 
Rome, 4e eeuw

	
Zo 21-01	 3e zondag in de tijd door het jaar 

“Bekeert u en gelooft ín de Blijde 
Boodschap.” (Marcus 1, 14-20)

ma 22-01	 H. Vincentius, diaken, martelaar,  
† 304 te Valencia

wo 24-01	 H. Franciscus van Sales, bisschop 
Genève, kerkleraar, † 1622 te Lyon

do 25-01	 bekering van de heilige apostel Paulus
vr 26-01	 HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen, 

leerlingen en helpers van de H. Paulus
za 27-01	 H. Angela Merici, maagd, stichteres 

van de Ursulinen, † 1540 te Brescia
	
Zo 28-01	 4e zondag in de tijd door het jaar 

“Hij onderwees hen met gezag.”  
(Marcus 1, 21-28)

di 30-01	 H. Aldegonda, kloosterlinge,  
† 684 te Maubeuge

wo 31-01	 H. Johannes (Don) Bosco, priester, 
stichter Salesianen, † 1888 te Turijn

vr 02-02	 opdracht van de Heer - Maria Lichtmis
za 03-02	 • H. Blasius, bisschop van Sebaste 

(Klein Azië) en martelaar, † 316  
• H. Ansgarius, bisschop van  
Hamburg, † 865

	
Zo 04-02	 5e zondag in de tijd door het jaar 

“Velen die aan allerhande ziekten 
leden, genas Hij.” (Marcus 1, 29-39)

ma 05-02	 H. Agatha, maagd en martelares,  
† 251 te Catania

di 06-02	 H. Paulus Miki, priester, en gezellen, 
martelaren, † 1597 te Nagasaki

do 08-02	 • H. Hieronymus Emiliani, stichter,  
† 1537 te Somasca 
• H. Josephina Bakhita, maagd, 
† 1947 te Schio (Italië)

za 10-02	 H. Scholastica, zus van H. Benedictus, 
maagd, † 547 te Monte-Cassino

	

Zo 11-02	 6e zondag in de tijd door het jaar 
“De melaatsheid verdween en hij was 
gereinigd.” (Marcus 1, 40-45) 
‘Carnavalszondag’ 

begin Veertigdagentijd

wo 14-02	 Aswoensdag
	 verplichte vasten- en onthoudingsdag

za 17-02	 zeven H. Stichters van de servieten,  
† te Florence, 14e eeuw

	
Zo 18-02	 1e zondag Veertigdagentijd 

“Hij werd door de Satan op de proef 
gesteld en de engelen bewezen Hem 
hun diensten.” (Marcus 1, 12-15)

wo 21-02	 H. Petrus Damiani, kardinaal-bisschop 
van Ostia, kerkleraar, † 1072

do 22-02	 Sint Petrus’ stoel
vr 23-02	 H. Polycarpus, bisschop van Smyrna, 

martelaar, † 155
	
Zo 25-02	 2e zondag Veertigdagentijd 

“Dit is mijn Zoon, de Welbeminde.” 
(Marcus 9, 2-10)

di 27-02	 H. Gregorius van Narek, abt en kerkle-
raar, † ong. 1010 te Narek (Armenië)

voorpagina: Jezus geneest zieken (kapel Foujita te 
Reims, 1966) - zie zondag 04-02

Kerkdeurcollecte Vastenactie
23 en 24 maart wordt aan de kerkdeur 
gecollecteerd voor de Vastenactie.
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Dinsdag 27 februari
18.30 uur	 Kruisweg
19.00 uur	 H. Mis: voor overledenen (GD)
Vrijdag 1 maart
10.00 uur	 Ziekencommunie

Eerste H. Communie 2024
In 2024 vinden de vie-
ringen van de Eerste 
H. Communie plaats op:
•	 zaterdag 13 april, 

10.45 uur in de 
Gregoriuskerk 

•	 zaterdag 20 april, 
10.30 uur in de 
Fatimakerk 

•	 zaterdag 18 mei, 
10.30 uur in de 
H. Barbarakerk

Afspraak voor ziekenzalving
Als u het sacrament van 
de zieken  wenst te ont-
vangen, gelieve contact 
op te nemen met het 
parochiekantoor: 045 
- 525 07 31. Buiten kan-
tooruren, hoort u via de 
voicemail het dan be-
reikbare telefoonnum-
mer. Zo wordt uw vraag 
het snelst beantwoord.

Gezinspaaskaarsen 2024
De gezinspaaskaarsen 2024 zijn te bestellen op zon-
dag 18 en 25  februari, 3 en 10 maart in de Barbara-, 
Fatima- en H. Geestkerk, of bij het parochiekantoor.

Voor zieken
Bent u ziek, thuis, in zieken- of verpleeghuis, geef 
het door. Wij komen u graag bezoeken. Bent u niet 
in de gelegenheid om naar de kerk te komen, dan 
kunt u vragen thuis de H. Communie te ontvangen.

Biechtgelegenheid
Er is gelegenheid om het sacrament van boete en 
verzoening te ontvangen vóór en ná elke H. Mis of 
na afspraak met een van de priesters.

St.-Barbarakerk

Schildstraat 44
Treebeek

	

Zondag 28 januari - 4e zondag door het jaar
   9.30 uur	 H. Mis: voor de parochie
12.00 uur	 H. Mis (Pools)
Dinsdag 30 januari
19.00 uur	 H. Mis: voor overledenen (GD)
Vrijdag 2 februari - Maria Lichtmis
10.00 uur	 Ziekencommunie
	

Zondag 4 februari - 5e zondag door het jaar
   9.30 uur	 H. Mis (Blasiuszegen): 
12.00 uur	 H. Mis (Pools)
Dinsdag 6 februari
19.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
	

Zondag 11 februari - 6e zondag door het jaar
   9.30 uur	 H. Mis: Annemie Gerrits-Knarren (off), 

Mia Dirkx (off)
12.00 uur	 H. Mis (Pools)
Dinsdag 13 februari
19.00 uur	 H. Mis: voor overledenen (GD)
Woensdag 14 februari - Aswoensdag
                 géén H. Mis: zie H. Geest- of Gregoriuskerk	
	

Zondag 18 februari - 1e zondag 40-dagentijd
   9.30 uur	 H. Mis: voor de parochie
12.00 uur	 H. Mis (Pools)
Dinsdag 20 februari
18.30 uur	 Kruisweg
19.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
	

Zondag 25 februari - 2e zondag 40-dagentijd
   9.30 uur	 H. Mis (voorstellingsmis 

12.00 uur	 H. Mis (Pools)

Zondag 21 januari - 3e zondag door het jaar
   9.30 uur H. Mis: Annemie Gerrits-Knarren (off)

communicanten): Agnes van den 
Boogaart-Gaastraa 

   1e jaard. Fien de Wit
12.00 uur H. Mis (Pools)
Dinsdag 23 januari
19.00 uur H. Mis: voor de eenheid van de Kerk
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Vrijdag 2 februari - Maria Lichtmis
10.00 uur	 Ziekencommunie
	
Zondag 4 februari - 5e zondag door het jaar
10.30 uur	 H. Mis (Blasiuszegen): Paul en Riek 

Franken-Holtmeulen (st)
	
Zondag 11 februari - 6e zondag door het jaar
10.30 uur	 H. Mis: voor de parochie
Woensdag 14 februari - Aswoensdag
                 géén H. Mis: zie H. Geest- of Gregoriuskerk	
	
Zondag 18 februari - 1e zondag 40-dagentijd
10.30 uur	 H. Mis (dameskoor Michel):  

Volgend parochieblad
Het volgende parochieblad (jrg.12 - nr.3) is bestemd 
voor 6 weken: van zaterdag 2 maart t/m vrijdag 
12  april. Wilt u uw misintenties of andere kopij 
geplaatst zien, gelieve dit voor vrijdag 16 februari 
bij het parochiekantoor op te geven.

Fatimakerk
Onbevlekt Hart van Maria

Essenstraat 1a
Brunssum

In memoriam Martien Pierik

Uit het midden der 
mensen genomen

Pater Martien Pierik 
O. Carm.

* 15 mei 1944
Brunssum

† 6 december 2023
Manilla (Filipijnen)

Na een fijne vakantie in Brunssum / Treebeek in de 
maanden juni, juli en augustus van dit jaar is, na 
terugkeer naar de Filipijnen, zijn ziekte toch weer 
in alle hevigheid teruggekomen. Martien heeft 
een zeer betrokken verzorging gehad, waarvoor 
wij - zonder anderen tekort te doen - met name 
Jay Sarsaba, die hem ook begeleidde tijdens de 
vakantie, enorm dankbaar zijn. 
Martien is overleden in het land en bij de mensen 
waar hij zich, na bijna 50 jaar gewerkt te hebben 
als parochiepriester en docent aan de opleiding 
voor nieuwe priesters, volledig thuis voelde. Het 
was zijn thuis. 
Als familie verliezen we een broer en oom die altijd 
geïnteresseerd was in ons wel en wee. Zijn ken-
merkende onconventionele benadering van ieder 
van ons blijft bij ons als een dierbare herinnering. 
Deze wijze van benaderen van mensen werd ook 
erg gewaardeerd door zijn studenten en door de 
mensen in de parochies. Wij gedenken Martien 
met eerbied en respect. Wij zijn dankbaar voor 
al het werk dat hij in zijn parochies en als docent, 
staand midden tussen de mensen, heeft verzet. 
De uitvaart heeft op 12 december plaatsgevonden 
vanuit de kathedraal van Manilla. Daarna is hij door 
zijn medebroeders naar zijn laatste rustplaats bege-
leid. Op zondag 17 december hebben we het leven 
en werk van Martien herdacht in de Fatimakerk in 
Brunssum. Wij danken alle mensen die op welke 
wijze dan ook hun medeleven hebben betuigd bij 
het overlijden van Martien. 

Zijn zussen en broers. Zijn medebroeders van de 
Carmel in Nederland en in de Filipijnen.

voor de parochie
 
Zondag 25 februari - 2e zondag 40-dagentijd
10.30 uur José Jacobi-Hautvast
Vrijdag 1 maart
10.00 uur Ziekencommunie

 

Zondag 28 januari - 4e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis (voorstellingsmis 

Zondag 21 januari - 3e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis (dameskoor Michel): pastoor 

communicanten):  
 Irene Joosten-Moosman (off )

Piet Bongarts, Jo en Leentje Gielkens-

 (
Jac Sijstermans

o
Bouwman (st), jaard. Annemie 
Gielkens (st), Lei Hellenbrand ff )
jaard. 
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H. Geestkerk

Florence  
Nightingalestraat 2

Brunssum Noord

Zondag 21 januari - 3e zondag door het jaar
11.30 uur	 H. Mis: voor de eenheid van de 

christenen
Dinsdag 23 januari
19.30 uur	 Taizé-viering
Woensdag 24 januari
   9.00 uur	 H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 25 januari
   9.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
	
Zondag 28 januari - 4e zondag door het jaar
11.30 uur	 H. Mis: Hub Bohnen (off)
Woensdag 31 januari
   9.00 uur	 H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 1 februari
   9.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 2 februari - Maria Lichtmis
10.00 uur	 Ziekencommunie
	
Zondag 4 februari - 5e zondag door het jaar
11.30 uur	 H. Mis (Blasiuszegen): Olga Leurs-

Brvar (st), Tillie Herben-Dircks (off), 
Annie Zink-Pelzer (off)

Woensdag 7 februari
   9.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
Donderdag 8 februari
   9.00 uur	 H. Mis: voor overledenen (GD)
	
Zondag 11 februari - 6e zondag door het jaar
11.30 uur	 H. Mis: Mia Pagen-van Eeghem (st), 

overledenen (GD)
Donderdag 15 februari
   9.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
	
Zondag 18 februari - 1e zondag 40-dagentijd
11.30 uur	 H. Mis: Louis en Mia Engelen-Kuijpers

Woensdag 21 februari
   9.00 uur	 H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 22 februari
   9.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
	
Zondag 25 februari - 2e zondag 40-dagentijd
11.30 uur	 H. Mis: Hub Bohnen (off),  

Annie Zink-Pelzer (off)
Dinsdag 27 februari
19.30 uur	 Taizé-viering
Woensdag 28 februari
   9.00 uur	 H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 29 februari
   9.00 uur	 H. Mis: voor zieken (GD)
Vrijdag 1 maart
10.00 uur	 Ziekencommunie

Vormelingen van 24 november 2023
31 Kinderen hebben op 24 november het sacrament 
van het H. Vormsel ontvangen in de Fatimakerk. De 
vormheer was onze H.E.H. deken Hans Bouman. 
De vormelingen zijn:
(BS de Caleidoscoop) Kyan Busch, Lynn Gelissen,  
Jill Hanneman, Dean Heijnen, Eline Kirpenstein,  
Saar Metsemakers, Fenne Mevissen,  
Jayden Mols, Jolein van der Smissen,  
Anna Strassfeld, Brad Vanderlinden,  
Romy van de Wal, Silvano van de Wal
(Adelante Valkenburg) Valentino Simons
(BS Franciscus) Laurie van Avermaete,  
Riley Kramer, Lieke Stevens
(BS de Vlindertuin) Emma de Gendt,  
Sofia Lemmens, Sanne Moonen, Kahlan Saton
(Meander/Boemerang) Joshua Ninkuru,  
Naomi Hahnraths, Deyshairon Paula,  
Denis Gajda, Johnnyto Descendre
(Opstap) Giamaro-Boy Hirsch, Alysa Bosch, 
Dylano Winthagen, Noa Limpens
(Langeberg) Desteny Schoone

Opbrengst kerstcollecte
De kerkdeurcollecte voor het onderhoud van onze 
kerken heeft in totaal € 853,67 opgebracht: 
• Barbara 	 €	 201,05 
• Fatima 	 €	 412,95
• H. Geest 	 €	 71,45
• Vincentius 	 €	 168,22
Hartelijk dank aan allen!

Hub Bohnen (off)
Woensdag 14 februari - Aswoensdag
   9.00 uur H. Mis (askruisje): voor  
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  H. Gregoriuskerk

hoek Dorpstraat - Kerkstraat
Brunssum

Zaterdag 20 januari 
18.00 uur	 H. Mis: jaard. Sjef Keulen
Zondag 21 januari - 3e zondag door het jaar
10.45 uur	 H. Mis: Jan Reijntjens
Maandag 22 januari
18.45 uur	 Marianoveen
19.00 uur	 H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Vrijdag 26 januari
   9.00 uur	 H. Mis (kapel zusters): voor de 

eenheid van de christenen
	
Zaterdag 27 januari
18.00 uur	 H. Mis: moeder Goossens (verj)
Zondag 28 januari - 4e zondag door het jaar
10.45 uur	 H. Mis: jaard. Frits Michiels
Maandag 29 januari
18.45 uur	 Marianoveen
19.00 uur	 H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Vrijdag 2 februari - Maria Lichtmis
   9.00 uur	 H. Mis (kapel zusters)
10.00 uur	 Ziekencommunie
	
Zaterdag 3 februari
18.00 uur	 H. Mis (Blasiuszegen): Agnes Arets
Zondag 4 februari - 5e zondag door het jaar
10.45 uur	 H. Mis (Blasiuszegen):  

jaard. ouders Backbier-Kurstjens
Maandag 5 februari
18.45 uur	 Marianoveen
19.00 uur	 H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Vrijdag 9 februari
   9.00 uur	 H. Mis (kapel zusters)
10.00 uur	 Ziekencommunie
	
Zaterdag 10 februari
18.00 uur	 H. Mis: Adrie van der Wegen
Zondag 11 februari - 6e zondag door het jaar
10.45 uur	 H. Mis: pastoor Cools

Elke vrijdag: H. Mis kapel zusters
Vanaf vrijdag 1 december, elke vrijdag om 
9.00 uur, H. Mis in de kapel van de zusters, 
Dorpstraat 149. Iedereen welkom!

Maandag 12 februari 
18.45 uur	 Marianoveen
19.00 uur	 H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Woensdag 14 februari - Aswoensdag
19.00 uur	 H. Mis (askruisje): 
Vrijdag 16 februari
   9.00 uur	 H. Mis (kapel zusters)
	
Zaterdag 17 februari
18.00 uur	 H. Mis: Guus Remeus
Zondag 18 februari - 1e zondag 40-dagentijd
10.45 uur	 H. Mis: Jeu Rademakers
Maandag 19 februari
18.45 uur	 Marianoveen
19.00 uur	 H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Vrijdag 23 februari
   9.00 uur	 H. Mis (kapel zusters)
	
Zaterdag 24 februari 
18.00 uur	 H. Mis: Funs Vaessen
Zondag 25 februari - 2e zondag 40-dagentijd
10.45 uur	 H. Mis: jaard. Pierre en Marie Jaegers
Maandag 26 februari
18.45 uur	 Marianoveen
19.00 uur	 H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Vrijdag 1 maart
   9.00 uur	 H. Mis (kapel zusters)
10.00 uur	 Ziekencommunie
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H. Josephkerk
Sint Gregoriuslaan Brunssum Oost 

Pastorie: Boerhaavestraat 2
Brunssum

Zondag 21 januari - 3e zondag door het jaar
   9.30 uur	 H. Mis: Mieke Teeken-Bögels
	
Zondag 28 januari - 4e zondag door het jaar
   9.30 uur	 H. Mis: Mia Logister-Mevissen
Vrijdag 2 februari - Maria Lichtmis
10.00 uur	 Ziekencommunie
	
Zondag 4 februari - 5e zondag door het jaar
   9.30 uur	 H. Mis (Blasiuszegen): Leentje Raets-

Erkens
	
Zondag 11 februari - 6e zondag door het jaar
   9.30 uur	 H. Mis: Harry Schmalschläger
Woensdag 14 februari - Aswoensdag
                 géén H. Mis: zie H. Geest- of Gregoriuskerk	
	
Zondag 18 februari - 1e zondag 40-dagentijd
   9.30 uur	 H. Mis: Mia Logister-Mevissen
	
Zondag 25 februari - 2e zondag 40-dagentijd
   9.30 uur	 H. Mis: Joke Beckers-Leschot
Vrijdag 1 maart
10.00 uur	 Ziekencommunie

De tijd door het jaar
Behalve de twee grote feestkringen (Advent-
Kersttijd en Veertigdagentijd-Paastijd) kent het 
liturgisch jaar ook een tijd daartussen, die de 
overige weken van het jaar vult. Christenen vieren 
de wekelijkse zondag als de dag van de Verrijzenis, 
zoals ook het jaarlijkse Paasfeest. Voor de dage-
lijkse eucharistie op de weekdagen in de ‘tijd door 
het jaar’ kent de liturgie een elk jaar terugkerende 
reeks evangelielezingen uit de synoptici (Matteüs, 
Marcus en Lucas), met daarbij een tweejaarlijkse 
reeks eerste lezingen uit afwisselend het Oude en 
het Nieuwe Testament. Het nieuwe lezingenroos-
ter werd in 1969 geïntroduceerd en is een van de 

meest ingrijpende veranderingen van de liturgie na 
het Concilie. Binnen het tweejaarlijkse rooster van 
de weekdagen en het driejaarlijkse rooster van de 
zon- en feestdagen wordt verreweg het grootste 
deel van de heilige Schrift voorgelezen. In de loop 
van vele eeuwen zijn vier hoogfeesten van de Heer 
ontstaan, die geen vaste datum hebben maar 
meebewegen met de Paastijd: H. Drie-eenheid op 
de zondag na Pinksteren, Sacramentsdag op de 
donderdag daarna (beide in de 13e eeuw ingesteld), 
H. Hart van Jezus op de derde vrijdag na Pinksteren 
(18e eeuw) en Christus Koning (20e eeuw), nu op de 
laatste zondag door het jaar. Sinds zo’n 10 jaar, viert 
de Nederlandse Kerkprovincie ook het feest van 
Onze Heer Jezus Christus Eeuwige Hogepriester, 
op de donderdag na Pinksteren. Deze feestdagen 
danken hun oorsprong aan een bepaalde devotie 
of als hulp tegen zekere bedreigingen van de Kerk. 
Ze worden daarom wel devotiefeesten of ideeën-
feesten genoemd, dit laatste omdat ze een bepaald 
aspect van de geloofsleer vieren. Daarnaast kent de 
Kerk nog twee feesten van de Heer die van oudere 
datum zijn en een Oosterse oorsprong hebben: op 
6 augustus de Gedaanteverandering van Jezus, en 
op 14 september de Kruisverheffing. Het eerste, 
de gedachtenis van Jezus’ verheerlijking op de 
berg Tabor (Mat. 17, 5) kwam in de 5e eeuw al in de 
Oost-Syrische liturgie voor, in het Westen pas in 
de 10e eeuw waarna het in 1457 voor de hele Kerk 
ingevoerd werd. Het feest van de Kruisverheffing 
verwijst naar de vondst van de reliek van het kruis 
door keizerin Helena in 320. Op 14 september 335 
werd het in de nieuw gebouwde Opstandingskerk in 
Jeruzalem opgeheven en ter verering getoond. Het 
kruis als teken van heil en verlossing staat centraal. 
Het kwam in Rome aan het eind van de 7e eeuw. 
Een laatste belangrijke feestdag is de Kerkwijding, 
de jaarlijkse gedachtenis van de inwijding van het 
kerkgebouw. Het kerkgebouw wordt gezien als 
tastbaar symbool van Christus. Het feest van de 
eigen kerkwijding wordt daarom met voorrang 
gevierd als Hoogfeest van de Heer. Het gaat niet 
alleen om het stenen kerkgebouw, maar ook om de 
levende stenen, de leden van de geloofsgemeen-
schap. Overal viert men drie kerkwijdingsfeesten: 
van de Sint Jan van Lateranen als kathedraal van 
Rome en symbool van de wereldwijde kerk op 9 
november, van de kathedraal van het eigen bisdom 
en van de eigen parochie- of kloosterkerk.
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H. Vincentiuskerk
H. Vincentius a Paulo
Rumpen

Prins Hendriklaan 378
Brunssum

Zaterdag 20 januari (vooravond 3e zondag dhj)
18.00 uur	 H. Mis (internationaal): voor de 

eenheid van de christenen
	
Zaterdag 27 januari (vooravond 4e zondag dhj)
18.00 uur	 H. Mis (internationaal): Jo van der 

Velden (off), Georg Göbbels (off)
Vrijdag 2 februari - Maria Lichtmis
10.00 uur	 Ziekencommunie
	
Zaterdag 3 februari (vooravond 5e zondag dhj)
18.00 uur	 H. Mis (internat., Blasiuszegen): 

Hilda Arets-Dormans (off), ouders 
Dohmen-Habets broer en zussen, 
zeswd. Jutta Montie-Huber

	
Zaterdag 10 februari (vooravond 6e zondag dhj)
18.00 uur	 H. Mis (internationaal):  

Georg Göbbels (off)
Zondag 11 februari - 6e zondag door het jaar
11.00 uur	 H. Mis (‘Carnavalsmis’ -  

Cantate, Jokola, de Pareltjes):  
Mia Logister-Mewissen (off)

Woensdag 14 februari - Aswoensdag
                 géén H. Mis: zie H. Geest- of Gregoriuskerk	
	
Zaterdag 17 februari (vooravond 1e 40-dagentijd)
18.00 uur	 H. Mis (internationaal): Jo van der 

Velden (off), Jutta Montie-Huber (off)
Vrijdag 23 februari
14.15 uur	 Huwelijksmis: Jurgen Peter en Sharina 

Emons
	
Zaterdag 24 februari (vooravond 2e 40-dagentijd)
18.00 uur	 H. Mis (internationaal): om vrede
Vrijdag 1 maart
10.00 uur	 Ziekencommunie

	
   Kerkbalans 2024 
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2024 is van start!  
Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie 
van het land; door het hele land vragen plaatse-
lijke parochies en gemeenten hun leden om een 
financiële bijdrage over te maken. Doet u dit jaar 
(weer) mee?
“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik 
God vind.” “In de kerk kijken we naar elkaar om.” “Ik 
vind er rust in de hectiek van alledag.” 
Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten 
zien van de waarde die onze parochies hebben voor 
hun leden. Heel graag willen we een plek zijn en blij-
ven waar mensen rust en verdieping vinden en God 
ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor 
elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen 
in de samenleving die onze steun nodig hebben. 
Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn 
ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom 
mee. Naast doneren, kunt u de Actie ondersteunen 
door er aandacht voor te vragen in uw eigen om-
geving en mensen uitnodigen hetzelfde te doen. 
Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door 
vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar 
ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van 
morgen. 
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Zondag van het woord van God
Christenen over de hele 
wereld delen hetzelfde 
boek: de Bijbel. Dat 
boek vertelt over Gods 
liefde en over wie wij 
mensen zijn. Paus Fran-
ciscus heeft gevraagd 
om op de derde zondag 
van de ‘tijd door het 

jaar’ extra aandacht te besteden aan de Bijbel. Hij 
noemt dat de ‘Zondag van het Woord van God’, dit 
jaar in het weekeinde van 20 en 21 januari. De Bijbel 
is geen geschiedenisboek, maar een geloofsboek. 
Het is geen boek dat ons van kaft tot kaft precies 
voorschrijft hoe we moeten leven. Maar het is een 
boek (eigenlijk een verzameling boeken) dat ons in 
verhalen duidelijk maakt hoe oneindig goed God is 
en hoe wij iets van die goedheid in ons eigen leven 
kunnen overnemen. Neem eens de Bijbel uit de 
kast en lees er stukjes uit om erover te mediteren.

Gebedsweek voor eenheid
Ter voorbereiding van 
het Heilig Jaar 2025 is 
2024 uitgeroepen tot 
een ‘Jaar van gebed’. 
Hoe kunnen we dat 
mooier openen dan met 
de jaarlijkse ‘Week van 
gebed voor de eenheid 
van de christenen’. Het 

thema van die week (18-25 januari) luidt dit jaar 
‘Heb God lief… en je naaste als jezelf. Het thema 
verwijst naar het verhaal van de Barmhartige Sa-
maritaan (Lc. 10, 25-37). In deze parabel laat Jezus 
zien wat het betekent om je naaste lief te hebben. 
Liefde is het DNA van het christelijk geloof. God is 
liefde en ‘de liefde van Christus heeft ons één ge-
maakt’. Christenen van verschillende kerken vinden 
elkaar in hun gemeenschappelijke identiteit in de 
ervaring van Gods liefde (Joh. 3, 16) en laten als 
het goed is die identiteit aan de wereld zien door 
hoe ze elkaar liefhebben (Joh.13, 35). We bidden 
daarom voor eenheid tussen alle christenen, om 
vrede tussen volken en mensen en vooral dat we 
allen onze barmhartige liefde kunnen tonen aan 
iedereen die we op onze levensweg tegenkomen.

28-01: Dag van het Jodendom
Rond de week van gebed voor de eenheid van 
de christenen staat de katholieke kerk sinds een 
aantal jaren ook stil bij de relatie met het joden-
dom. ‘Onze oudere broers en zusters’ noemde 
paus Johannes Paulus II de Joden ooit. In Limburg 
is een kleine, maar actieve Joodse gemeenschap in 
Maastricht, waarmee vanuit de katholieke kerk een 
vriendschappelijke band wordt onderhouden. Op 
zondag 28 januari organiseren zij samen de ‘Dag 
van het Jodendom’. Het programma is te vinden 
op de website van het bisdom Roermond: www.
bisdom-roermond.nl

Joodse feestdagen: Toe Bisjvat
Joden en christenen voelen zich nauw met elkaar 
verbonden. Jezus was een Jood en vierde de 
Joodse feesten. Sommige van die feesten zijn in 
een afgeleide vorm ook op de christelijke kalender 
terechtgekomen. Denk maar aan Pasen (Pesach) 
en Pinksteren (Wekenfeest). Maar het jodendom 
kent ook heel eigen feesten. Een daarvan is Toe 
Bisjwat, dat dit jaar op 25 januari wordt gevierd. 
Dat is toevallig ook de week waarin de Dag van het 
Jodendom wordt gehouden.
Met Toe Bisjvat wordt het ontwaken van de natuur 
na de winter gevierd. Het is vooral een landbouw-
feest. Letterlijk vertaald betekent Toe Bisjvat ‘de 
15e Sjevat’. Deze 15e dag van de maand Sjevat 
wordt in de Misjna (de uitleg van de joodse wet) 
het ‘nieuwjaar voor de bomen’ genoemd. Tegen-
woordig wordt deze dag wereldwijd gevierd door 
het eten van fruit dat in Israël verbouwd wordt. Het 
is de gewoonte voor Joden om op deze dag zoveel 
mogelijk verschillende vruchten te eten en in Israël 
bomen door kinderen te laten planten.
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Overleden
in de Barbaraparochie
•	Annemie Gerrits-Knarren  

(57 jaar), Wijenweg 191
•	Mia Dirkx (94  jaar),  

Dorpstraat

in de Gregoriusparochie
•	Jan Reijntjens (85 jaar),  

Kerkstraat 57

in de Vincentiusparochie
•	Mia Logister-Mevissen (77 jaar),  

Semmelweisstraat 33
•	Jo Schobben (90 jaar),  

vh Prins Hendriklaan
•	Lieske van der Steenstraeten-Schreurs  

(91 jaar), vh Karel Doormanstraat
•	Jutta Montie-Huber (84 jaar),  

Hoensbroek 

in de Josephparochie
•	Joke Beckers-Leschot (93 jaar), 

Boerhaavestraat 11

Heer geef hun de eeuwige rust; 
en het eeuwige Licht verlichte hen.
Dat zij mogen rusten in vrede.

Agenda

23-01	 19.30	 Taizé-viering (H. Geestkerk)

02-02	 20.00	 dekenale priesterbijeenkomst
11-02	 11.00	 H. Mis (Carnaval) Vincentiuskerk
14-02		  Aswoensdag
16-02	 10.30	 opmaak parochieblad
27-02	 19.30	 Taizé-viering (H. Geestkerk)

24-03		  Palmzondag
26-03	 19.30	 Taizé-viering (H. Geestkerk)
28-03		  Witte Donderdag
	 20.30	 dekenale priesterbijeenkomst
29-03		  Goede Vrijdag
31-03		  Pasen

13-04	 10.45	 Eerste H. Communie (Gregorius)
20-04	 10.30	 Eerste H. Communie (Fatima)
23-04	 19.30	 Taizé-viering (H. Geestkerk)
18-05	 10.30	 Eerste H. Communie (Barbara)
02-06	 11.00	 dankviering communicanten  

- openluchtmis (Rumpen)

advertentie

Gedoopt

in de Vincentiuskerk
•	Quinn Cambel,  

Atlanta-GA USA

in de Fatimakerk
•	Vieve Hellenbrand,  

Essenstraat 6

in de Barbarakerk
•	Joppe Creugers, Touwslager 17

Ouders, peetouders 
en familie, proficiat!
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Reactie diocesaan-administrator mgr. Maessen:
“Toen mgr. Smeets vijf jaar geleden tot bisschop 
werd gewijd, heeft hij de uitoefening van zijn ambt 
enthousiast en energiek opgepakt. Dit heeft hij twee-
ëneenhalf jaar kunnen doen. Daarna werd hij onver-
wacht zeer ernstig ziek. Vanaf dat moment heeft hij 
zijn lijden moedig gedragen, waarmee hij voor zijn 
naasten en voor velen in en buiten het bisdom een 
weg van geloofsgetuigenis heeft afgelegd. We zijn 
ervan overtuigd dat hij nu mag rusten bij zijn Schep-
per. We zijn de vele mensen dankbaar die tijdens de 
ziekteperiode van de bisschop hebben meegeleefd en 
voor hem hebben gebeden.”
Mgr. van den Hende, voorzitter van de Neder-
landse Bisschoppenconferentie, reageert: “Door 
zijn hartelijke betrokkenheid bij het reilen en zeilen 
van de kerkprovincie en de bisschoppenconferentie 
maakte hij duidelijk dat je als bisschop naast de 
verantwoordelijkheid voor het eigen bisdom tevens 
in gezamenlijkheid de zorg hebt te dragen voor het 
grotere geheel van de Kerk. … In deze maand decem-
ber was Harrie Smeets vijf jaar bisschop. Vanaf 2021 
werd zijn dienstwerk en werd zijn leven echter steeds 
meer bepaald door de ernstige ziekte kanker. Zijn 
levensmoed en geloofsgetuigenis waren uitermate 
krachtig. Het staat op mijn netvlies hoe bisschop 
Smeets in 2022 met volle overtuiging deelnam aan 
het Ad Limina bezoek in Rome, samen met de andere 
bisschoppen.”
De uitvaart van mgr. Smeets heeft plaatsgevonden 
op zaterdag 6 januari in de kathedraal te Roermond.  

In Memoriam Mgr. Harrie Smeets
Mgr. Harrie Smeets, oud-bisschop van Roermond, 
is 20 december in zijn woonplaats Roermond over-
leden; hij is 63 jaar geworden. 
Mgr. Smeets werd op 29 mei 2021 plotseling ziek. 
Aanvankelijk werd gedacht aan een herseninfarct, 
maar al snel werd duidelijk dat er iets anders aan 
de hand moest zijn. In de weken daarna bleek 
de bisschop te lijden aan een hersentumor. Een 
operatie was niet mogelijk. Daarom werd hij vanaf 
september 2021 behandeld met chemokuren en 
bestralingen. Deze leken enigszins te helpen, maar 
in december 2022 werd bij mgr. Smeets een kleinere 
tweede tumor ontdekt. Deze was niet zonder risico 
behandelbaar. Begin januari 2023 bleek dat er op 
academisch niveau geen behandelmogelijkheden 
meer waren. De bisschop heeft toen in overleg 
met zijn artsen besloten om de alle behandelingen 
stop te zetten. Zijn situatie ging daarna langzaam 
achteruit. In verband met zijn verslechterde ge-
zondheid kreeg mgr. Smeets op 10 augustus 2023 
eervol ontslag van paus Franciscus als bisschop 
van Roermond. 
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  zaterdag	 ----	 ----	 ----    	 18.00	 ----	 18.00	 ----
  zondag	 9.30	 10.30	 11.30	 ----	 9.30	 10.45	 ----
  maandag	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----	 19.00	 ----
  dinsdag	 19.00	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----
  woensdag	 ----	 ----	 9.00	 ----	 ----	 ----	 ----
  donderdag	 ----	 ----	 9.00	 ----	 ----	 ----	 ----
  vrijdag	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----	 9.00

H. Geest
blz. 5

H. Barbara
blz. 3

H. Vincentius
blz. 8

Fatima
blz. 4

H. Joseph
blz. 7

H. Gregorius
blz. 6

 

Mistijden in Brunssum

Parochiekantoor van de parochies Fatima - 
H. Geest - Treebeek - Rumpen - Langeberg
Essenstraat 1a, 6444 CL Brunssum
045 - 525 07 31 
parochiekantoor@gmail.com
ma, di, wo, do, vr: van 13.30 tot 15.30 uur
di, wo, do: van 9.30 tot 11.30 uur
ingang via het parkeerterrein aan de Lindestraat

Parochiebureau H. Gregorius en H. Joseph
onder de dagkapel van de Gregoriuskerk
ingang Kerkstraat • 045 - 525 15 16
wo en vr: van 10.00 tot 11.00 uur

Voor alle parochies, zie ook:
www.katholiekbrunssum.nl

IBAN-rekeningnummers
• KB Fatima/H.Geest	 NL.31.INGB.000.103.47.43
• Rozenkransparochie	 NL.57.INGB.000.106.03.68
• KB St Barbara	 NL.91.INGB.000.106.28.60

• RK Par St Gregorius	 NL.64.INGB.000.155.58.15
• RK Par St Joseph	 NL.34.INGB.000.103.94.42
• RK Par St Vincentius	 NL.97.INGB.000.105.47.01
• RK Par H Familie	 NL.18.INGB 000.104.60.35

Priesters
Parochies Onze Lieve Vrouw vd H. Rozenkrans 
en H. Barbara (Treebeek), Onbevlekt Hart van 
Maria (Fatima), H. Geest (Noord), H. Vincentius 
(Rumpen), H. Familie (Langeberg), H. Joseph, 
H. Gregorius

pastoor V. Goulmy	 525 79 79
deken P. Delahaye	 525 25 92
pater F. Meulemans M.H.M.	 851 51 59
kapelaan B. Koppen F.S.O.          via parochiekantoor
kapelaan Vijay                                  via parochiekantoor

Kopij en advertenties:
parochiesinfo@gmail.com

Kapel Zusters
Dorpstraat 149

Wapenspreuk Mgr. Smeets
Elke bisschop heeft traditioneel een persoon-
lijk wapen. Bij het wapenschild hoort ook een 
wapenspreuk. Ook dit is een eeuwenoude 
traditie. In de spreuk is meestal iets eigens 
terug te vinden van de betreffende persoon. 
Mgr. Smeets heeft als wapenspreuk gekozen 
voor: ‘In Gods naam mensen liefhebben’. In 
een van de interviews die hij bij zijn wijding 
gaf, zei hij hierover: 
“In die spreuk zit zoveel in, daar kun je een 
leven lang mee vooruit.” 


